
 
 
 
 
 

HOE GOED IS HET OM SAMEN TE ZIJN 

 

 

Vandaag hebben we na heel veel jaren weer samen gezongen, samen gelachen, 

samen gepraat en naar elkaar geluisterd.  

Ons BP-gevoel heeft al die tijd gesluimerd en kon vandaag in volle glorie gevoeld 

worden.  

 

Van jongs af aan geworteld en gegroeid in het BP-koor. Gevormd, in weer en 

wind, bij tij en tegentij, sterker geworden, tot bloei gekomen.  

 

Klaar voor het volwassen leven, sprong in het diepe. Soms met elkaar gehuwd en 

soms zelfs vermenigvuldigd.  

 

En altijd vanuit die stevige basis, onze BP-wortels.   

 

Peter, namens alle BP-leden willen we jou en Yvonne graag een boom cadeau 

geven. Een levensboom. Een boom die symbool staat voor onze wortels, voor 

onze groei, onze bloei.  

 

We schenken jullie een sierkers, een Prunus. Deze boom is in Japan bekend als 

symbool voor het leven. De bloesembloei staat symbool voor goede hoop en 

moed bij een nieuwe start. 

 

Want vanaf nu vervolgen we allen weer onze eigen weg, wetende dat we 

geworteld zijn in BP-aarde en verbonden voor het leven. 

 

Dank daarvoor.  

 

 

 

 

(tekst van Eveline Rozier, bij het aanbieden van een Prunusboom aan Peter als 

dank voor zijn 70e verjaardag en zijn jarenlange bijdrage aan het koor) 

 
 


